hoe ik dom ben

gretig drink ik alle regels
mijn ziele wegend
in hun vorm

ze harden zich tot ferme pegels
rink'lend in mijn
hartstochtstorm

vuur verlost mijn ijzig water
ik laat mij tillen
tot ik zwem

zo bewaar ik mij voor later
als ik dorst
naar wie ik ken

hoe ik slim ben

ik zorg totdat ik alles mee heb
voor 't geval ik
iets wil doen

het helpt dat ik van alles twee heb
en niet hoef kiezen
uit fatsoen

twee willen die mij beide dragen
geduldig tot
ik zichtbaar ben

in mijn liefdes' wetend vragen
dat mij roept
in wat ik plen
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