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 wat ik met verliezen doe 

ik doe alsof ik het al eigenlijk wist 

dat hij van m'n fiets zou vallen 

ik lach om de impact van de knal en 

(ben nog verbaasd over het geluid 

de doodskreet van de schaal 

ik proef de klank en wil hem woorden voegen 

hoe klonk het nou hoe klonk het nou 

brutaal of compact of scherp of vast 

alsof ik zijn gang volgen kan 

van het schuiven naar het vallen tot aan 

het raken van de grond) 

ben al lang scherven aan het rapen 

stuk voor stuk weer in m'n tas 
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terwijl Dies meer praktisch was 

en met haar ferme wandelschoen 

de spatsels naar de rand ging doen 

veilig voor wie langs zou komen 

 

een kleine schok van grote schaal 

ik vertel het Els nog als verhaal  

van hoe ik nog ben thuisgekomen 

zij probeert de leegte in te tomen 

in aarzelend wensproevend taal: 

je vindt precies zo'n zelfde schaal 

 

de stapel schalen in mijn kast 

houdt schoorvoetend mijn beelden vast 

en met schaamrood op de kaken 

begint de één zich druk te 

maken  

dat zij ook een barst vertoont 

 

 

 

 

 

 

 

 

(die had ze al zo lang en nooit last gehad maar nu 

begint te klinken alsof zij elk moment…) 

de ander was tot dan gewoon 

mij lief want door een lief gegeven 

en altijd verschoond  gebleven 

van mijn toetsend oog  
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nu is ze slechts niet zo hoog 

als de schaal die ze allemaal omvatte 

 

onder mijn afkeuring gebukt 

zorgend tot mijn missen lukt 

 

ik reis af naar vindvriendin 

en wijdt haar in mijn missie in: 

vindt mij het liefst van allemaal 

een nieuwe fijne grote schaal 

met haar aanwezigheid als bril 

ga ik vinden wat ik wil 

 

(twee blonde meisjes met moeder  

lijken dezelfde kant op te gaan 

maar nemen de andere deur 

ze spreken een vreemde taal 

de deur die wij nemen 

leidt ons naar een bekende ruimte 

met altijd onbekende inhoud 

ik zie een lamp een kaars een raar 

apparaatje met een vogeltje dat beweegt 

en waarvan we besluiten dat het is 

om sigaretten mee te rollen 

ik zie alles dat mijn schaal niet is  

neem twee steunen in mijn hand  

maar overtuig me niet) 

tot ik volkomen in mijn nopjes  

val voor hele fijne theekopjes 

die passen bij het kopje in m'n kast 

waar er altijd één van was 
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de zoektocht naar de grote schaal 

- ik ging volkomen aan de haal - 

bracht me leggings, broeken en een bloes 

en, wat ook heeeeel nodig moest: 

nieuwe kleren voor mijn man 

die niet meer in z'n oude kan 

 

innig tevreden en erg voldaan 

zijn we weer op huis gegaan 

de tassen allemaal leeggegooid 

manlief met z'n nieuwe kleed getooid 

alweer aan de kook geslagen 

komt de missie weer opdagen 

in één klap word het Nino helder: 

de grote schaal ligt in de kelder! 

 

ik vol vertrouwen  op de trap 

zij tastkijkend op een schap 

(hier had ik hem toch gezien 

ik zie hem zó voor me 

zie jij hem niet 

zo'n grote glazen?) 

bekijk ik achteloos de vazen 

op de grond en voel het antwoord  

op haar vraag me bevangen 

ik heb haar goed gehoord 

 

en zie - het voorwerp van mijn verlangen 

omarmend, zoals zij altijd deed, 

had zij nu een vaas gevangen 
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en nu vermoed ik dat de knal 

waarmee m'n eerste afscheid nam 

precies dit allemaal beval  

zodat m'n tweede 

tot mij kwam 

  

 

 

 


